www.debijbelvoorjou.nl / © Stg. Uit het Woord der Waarheid

Het duizendjarig Vrederijk

Vandaag de dag wordt de gedachte van een duizendjarig Vrederijk vaak als een fabeltje van
de hand gewezen. Niet alleen door ongelovigen, maar ook door vele protestantse
stromingen. Het is vanuit die realiteit interessant te zien wat de hervormer Melanchton
over dit thema heeft gezegd:

‘Als dat heerlijke vrederijk (het duizendjarige rijk van Christus) er aan het eind van deze
wereld niet zou zijn, dan zou de hele ontwikkeling van de wereld een onopgelost raadsel zijn,
een romp zonder kop’.

En wat zei Luther over dat tijdperk van 1000 jaar?

‘Als onze voorouders in het paradijs niet hadden gezondigd, dan zou de wereld niet
voorbijgegaan zijn. Maar nadat ze in zonde gevallen zijn, en wij allen met hen, moet ook de
hele natuur het door onze schuld ontgelden en is vanwege onze zonde ook aan de
vruchteloosheid onderworpen, en zal deze zesduizend jaar ... als een vervloekte wereld
daaraan onderworpen blijven, ... tot God haar omwille van de uitverkorenen zal reinigen en
vernieuwen. Want de zon is nergens zo mooi, helder en duidelijk geweest als in het begin,
toen ze geschapen was, maar ze is omwille van de mens al spoedig daarna duister, roestig en
bezoedeld geworden. Maar op die dag zal God ze weer schoonmaken en reinigen...”.

Verder schrijft hij in een oude kroniek:

‘De wereld bestaat zesduizend jaar: tweeduizend jaar zonder wet, tweeduizend onder wet en
tweeduizend onder Christus. Daarna komt het zevende tijdperk van duizend jaar, de sabbat
van de Heer. Dat zijn de dagen van een week bij God, want één dag is bij de Heer als duizend
jaren’.

Uit ‘De Morgenster’.



